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Scratch.......

Kamerkoor Con Anima uit Groningen geeft
eenmalig de gelegenheid om kennis te maken
met de Middeleeuwse muziek van Hildegard
von Bingen. “Scratch” is: meedoen zonder
voorbereiding. Alle bijdragen zijn welkom.
Kruip in de huid van Hildegard en kom
luisteren; zeggen; zingen; roepen; prevelen;
meespelen........ kortom: kom ervaren!

Deze scratch wordt georganiseerd als
voorproefje op het concert “Siddering” op 1juli
in Farmsum door Con Anima. Beide samen
vormen een muzikaal eerbetoon aan de
Farmsumer Kerk met het Lohman-orgel.

Een stem klinkt.......
Uit een brief die Hildegard von Bingen schreef
aan haar raadsheer:

....... De woorden die ik spreek, zijn niet

Van mijzelf, noch van een ander mens afkomstig,
Maar ik zeg ze vanuit mijn vermogen tot zien....
........ Ik ben echter voortdurend vervuld

Van een sidderende vrees,

Want ik vind in mijzelf geen enkel houvast

Voor welk vermogen ook......”

Zij leefde 900 jaar geleden. Een persoon met
gedachten over de adem, die de motor is van
alle wezens. Over het drama van vernieling en
bloedvergieten, toen en nu.

Stenen spreken, drie paar ogen

overzien de ruimte.......

Drie mannen uit verre streken staan als
wachters hoog in de Farmsumer Kerk. Hebben
zij hun krachten gebundeld? Wat dreef hen
naar het noorden? Het lied “Uit hun vaderland”
(“de Patria”) van Hildegard lijkt over hen te gaan.
De manshoge grafstenen die de kerk sieren
hebben elk hun eigen verhaal. Dat verhaal kan
als muziek klinken! Met klank

reageren op de sfeer die er vanuit gaat. Dat is
een vorm van improvisatie, waar

kamerkoor Con Anima graag anderen in
betrekt. Meedoen is je laten verrassen — door
jezelf en elkaar.

Heden en verleden.........

Oude muziek is niet ouderwets.

De siddering die Hildegard von Bingen voelde
in haar intense beleving, die

kunnen wij zelf ook ervaren. Haar klanken
worden onze eigen klanken, omdat we ze
opnieuw laten klinken. In deze tijd en op onze
eigen manier. Kom en help mee haar stem te
laten klinken!



